Liturgie 11 maart 2020 / Biddag Gebouw De Hoeksteen Leerdam Aanvang 19.30 u.

Thema: Maak van je zorgen een gebed!

Voorganger: dr. C.T. de Groot — Nunspeet
Orgel: Justin van den Heuvel

e Welkom en Mededelingen

e Voorzang: Heer, onze God, hoe heerlijk is uw naam - Opw. 70 / EvL 343
e Stil gebed

e Votum ‘Onze hulp isin de naam......
e Groet

e Amen

e Openingslied: Psalm 127: 1, 2 — Wanneer de HEER het huis niet bouwt

e Gebed voor Gods nabijheid en opening van het Woord

e Bijbellezing: Filippenzen 4: 1 — 7 Herziene Staten Vertaling

e Lied: Al mijn zonden, al mijn zorgen (De Rivier) — Opw. 642

e Preek Tekst Filippenzen 4:6,7 (HSV)

e Lied: Psalm 62: 1, 5 — Mijn ziel is stil tot God mijn Heer

e Gebeden:

e We bidden voor de voortgang v.h. evangelie, kerk en maatschappij

e Lied: Psalm 136:1, 2

e We bidden voor ons welzijn, werk en voedsel

e Lied: Psalm 136: 12,13

e We bidden voor de nood in de wereld, de (ouderen)zorg, onderwijs en regering
e Collecte

e Slotzang: LvdK Gezang 48: 5, 6, 9 — Heer, aller ogen zijn gericht op U

e Zegen

e Amenlied: LvdK Gezang 48: 10 — Amen dat is: zo zal het zijn.

Liederen uit Opwekking en/of Evangelische liedbundel

Voorzang: Heer, onze God, hoe heerlijk is uw naam - Opw. 70 / EvL 343

Heer, onze God, hoe heerlijk is uw naam,
die U ons noemt door sterren, zon en maan.
Hemel en aarde spreken wijd en zijd,

tonen het wonder van uw heerlijkheid.

Heer, onze God, die aard’ en hemel schiep,
zeeén en land met macht te voorschijn riep.
Wat zijn wij, mensen, dat U aan ons denkt
en ons uw heerlijkheid en luister schenkt?
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U komt ons, Heer, in Christus tegemoet.
U geeft ons, Heer,

verlossing door zijn bloed.

U roept ons, mensen, in uw heerlijkheid:
leven om Jezus’ wil in eeuwigheid!

Daarom zal, Heer,

ons lied een loflied zijn,

dat in ons zingt met eindeloos refrein.
Prijzend uw liefde, heffen wij het aan:
Heer, onze God, hoe heerlijk is uw naam!

Lied: Al mijn zonden, al mijn zorgen (De Rivier) — Opw. 642

Al mijn zonden, al mijn zorgen,
neem ik mee naar de rivier.
Heer, vergeef mij en genees mij.
Vader, kom, ontmoet mij hier.

Want dit water brengt nieuw leven
en verfrist mij elke dag

‘t Is een stroom van uw genade,
Waar 'k U steeds ontmoeten mag.

-Refrein-

Here Jezus, neem mijn leven,

ik leg alles voor u neer.

Leid mij steeds weer naar het water,
‘k wil U daar ontmoeten, Heer.

Kom ontvang een heel nieuw leven,
kom en stap in de rivier.

Jezus roept je, Hij verwacht je

en Hij zegt: “ontmoet mij hier”

-Refrein-



