
Liturgie voor zondag 15 maart 

 

Voorganger: Broeder Leen Jager 

 

 Welkom\ mededeling. 

 Stilgebed 

 Votum en groet, 

 We luisteren naar Opwekking. - 770  Hoe wonderlijk mooi is Uw eeuwige Naam, 

 Openingsgebed, 

 We luisteren naar Opwekking. - 124    Ik bouw op U mijn schild en mijn verlosser. 

 Schriftlezing Romeinen 1: 1-17 

 Preek Romeinen 1: 16-17 

 We luisteren naar Opwekking. -  347, Ik geloof in God de vader.(Belijdenis) 

 Gebed 

 Slotzang is Opwekking. - 813 Heer, u leidt mij 

 Zegen. 

 We luisteren naar Toekomst vol van hoop 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Liederen uit Opwekking en Sela 
 
 

Opw. 770 -   Hoe wonderlijk mooi is Uw eeuwige Naam 
 
Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam.  
Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan. 
Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim. 
Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’. 
 
Een boog in de wolken als teken van trouw, 
staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou! 
In tijden van vreugde, maar ook van verdriet, 
ben ik bij U veilig, U die mij ziet. 
 
De toekomst is zeker, ja eindeloos goed. 
Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet: 
dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam. 
U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan. 
 
‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam. 
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan. 
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij: 
uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’. 
 
O Naam aller namen, aan U alle eer. 
Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer: 
Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn. 
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn. 
 
 



Opw. 124 -    Ik bouw op U mijn schild en mijn verlosser. 
 
Ik bouw op U 
mijn schild en mijn verlosser 
niet eenzaam ga ik op de vijand aan 
sterk in uw kracht gerust in uw bescherming 
ik bouw op U en ga in uwe naam  
 
Gelovend ga ik eigen zwakheid voelen 
en telkens meer moet ik uw kracht verstaan 
toch rijst in mij een lied van overwinning 
ik bouw op U en ga in uwe naam  
 
Ik bouw op u 
mijn schild en mijn verlosser 
Gij voert de strijd, de huld’ is u gewijd 
In ’t laatste uur zal ‘k zegevierend ingaan 
in rust met u die mij hebt voorgeleid.  
 
 
Opw. 347-  Ik geloof in God de vader. 
 
Ik geloof in God de Vader 
Schepper, die de schepping draagt 
In Zijn Zoon, in Christus Jezus 
die, geboren uit een maagd 
aan het kruis de wereld redde 
onze zonden op zich nam 
Opgestaan en opgevaren 
troont Hij aan Gods rechterhand 
 
Jezus, Hij is Heer 
Hij is Heer 
Naam aller Namen, naam aller Namen 
 
Ik geloof in God de Trooster 
gaven van de Hei'lge Geest 
die Gods Woord aan ons bevestigd, 
gaat en predikt en geneest 
Als Hij komt met macht en luister 
zal de mensheid voor Hem staan 
dan zal elke knie zich buigen, 
elke tong belijdt Zijn Naam 
 
Jezus, U bent Heer 
U bent Heer 
Naam aller namen, naam aller namen. 
 
 
 
 
 



Opw. 813 Heer, u leidt mij 
 
Heer, U leidt mij door Uw hand, 
toont mij het beloofde land. 
Ook als pijn mijn hart verlamt: 
Uw liefde wint elke strijd. 
 
Is mijn angst als Jericho, 
zijn de muren metershoog, 
is mijn hart verdord en droog: 
Uw liefde wint elke strijd, 
mijn wapen, mijn veiligheid. 
 
-Refrein- 
U die reuzen verslaat 
U die bergen verplaatst, 
U die ketens verbreekt 
van wat is geweest, 
brak de leugens en angst: 
uw Woord duurt het langst, 
want niets is ooit onmogelijk voor U. 
 
Er is hoop, ook in de pijn, 
als er oorlog woedt in mij, 
als er nergens licht meer schijnt, 
Uw liefde wint elke strijd, 
mijn wapen, mijn veiligheid. 
 
-Refrein- 
 
De grootste naam, de hoogste naam, 
de mooiste naam is Jezus, 
die redding geeft, die ketens breekt, 
voor eeuwig Koning, Jezus. 
 
-Refrein- 
 
 

Sela - Een toekomst vol van hoop  
 
In de nacht van strijd en zorgen  
kijken wij naar U omhoog, 
biddend om een nieuwe morgen,  
om een toekomst vol van hoop.  
 
Ook al zijn er duizend vragen,     
al begrijpen wij U niet,              
U blijft ons met liefde dragen,  
U die alles overziet.    
 
 
 



U geeft een toekomst vol van hoop;  
dat heeft U aan ons beloofd.                        
Niemand anders, U alleen,  
leidt ons door dit leven heen.  
 
U heeft ons geluk voor ogen.  
Jezus heeft het ons gebracht.  
Mens, als wij, voor ons gebroken 
in de allerzwartste nacht.                   
 
U bent God, de Allerhoogste, 
God van onbegrensde macht. 
Wij geloven en wij hopen 
op het einde van de nacht. 


