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 Welkom en mededelingen   

 Lied:   Dank U voor deze nieuwe morgen vers 1 t/m 4 en 7  

 Stil gebed, votum en groet  

 Lied: Nog een rivier – Matthijn Buwalda 

 Wetslezing/leefregels   

 Lied:  Ik wil zingen van mijn Heiland  Opwekking 226  

 Gebed   

 Kinderblokje 

 Bijbellezing:  Exodus 15  

 Lied:  Heer, ik wil U prijzen Opwekking 356 

 Preek:  ‘Vrij zijn” 

 Lied:  Er is een dag opwekking 585   

 Dankgebed en voorbeden   

 Zegen   
 Lied:  Wat de toekomst brengen moge  

 

__________________________________________________________________________________ 

 

Liederen uit Opwekking en/of Evangelische liedbundel, Op Toon Hoogte 
 

 

Lied:   Dank U voor deze nieuwe morgen vers 1 t/m 4 en 7  
 
1  Dank U voor deze mooie morgen, 
dank U voor elke nieuwe dag. 
Dank U dat ik met al mijn zorgen 
bij U komen mag. 
 
2  Dank U voor alle goede vrienden, 
dank U, o God voor al wat leeft, 
dank U voor wat ik niet verdiende: 
dat U mij vergeeft. 
 
3  Dank U voor alle bloemengeuren, 
dank U voor ieder klein geluk, 
dank U voor alle held’re kleuren, 
dank U voor muziek. 
 
4  Dank U dat U in moeilijkheden, 
dank U dat U in pijn en strijd, 
dank U dat U in alle tijden 
toch steeds bij ons zijt. 
 
 
 



7  Dank U, uw liefde kent geen grenzen, 
dank U dat ik nu weet daarvan. 
Dank U, o God, ik wil U danken 
dat ik danken kan. 
 
 
Lied: Nog een rivier – Matthijn Buwalda 
 
Wij zijn een volk met een bestemming, 
Maar al jaren onderweg. 
We begonnen ooit als slaven, 
En toen kwam God en deed ons recht. 
De bevrijding was spektakel, 
Na tien plagen pas groen licht. 
Onze voeten in de zandzee, 
En de zon in ons gezicht. 
 
Nog een rivier, nog een rivier, nog een rivier, 
En dan zijn we thuis. 
 
Toen we bij de oever kwamen, 
Wachtte ons geen groot onthaal. 
We dachten net: We zijn er bijna, 
Maar God zei: Nog niet helemaal. 
Dus wij weer terug die woestijn in, 
Om te sterven in het zand. 
En om kinderen te krijgen, 
Kind'ren voor de overkant. 
 
Nog een rivier, nog een rivier, nog een rivier, 
En dan zijn we thuis. 
 
Veertig jaar moesten we lopen, 
't was een levenslange tocht. 
Onze straf voor alle ruzie die, 
We met God hadden gezocht. 
En toen alles terugbetaalt was, 
Gingen het water aan de kant, 
Was er tijd om thuis te komen, 
In het onbekende land. 
 
Ik ben een man een bestemming, 
En al jaren onderweg. 
Om me heen lopen de mensen, 
Aan wie ik mij heb gehecht. 
Mijn woestijn kent stroken asfalt, 
Neon-lichten en vertier. 
Kijk ons leven of we God zijn, 
Tot we staan voor de rivier. 
 
Want elke stap die brengt ons dichter, 
Bij de grote oversteek. 



Iedereen gaat als het tijd is, 
Iedereen moet hier doorheen. 
En bij elk afscheid op de oever, 
Loop ik met wie blijven terug, 
Met de tranen in mijn ogen, 
Maar de hoop steeds in mijn rug, 
Want ik weet, 
 
Nog een rivier, nog een rivier, nog een rivier, 
En dan ben ik thuis, dan ben ik thuis. 
Nog een rivier, nog een rivier, nog een rivier, 
En dan ben ik thuis, ben ik thuis. 
Nog een rivier, nog een rivier, nog een rivier, 
En dan ben ik thuis, ben ik thuis. 
Nog een rivier, nog een rivier, nog een rivier, 
En dan ben ik thuis, 
Dan ben ik thuis. 
 
 
Lied:  Ik wil zingen van mijn Heiland - Opw. 226  
 
Ik wil zingen van mijn Heiland, 
Van zijn liefde, wondergroot, 
Die Zichzelve gaf aan 't kruishout 
En mij redde van de dood. 
 
-Refrein- 
Zing, o zing van mijn Verlosser. 
Met zijn bloed kocht Hij ook mij: 
Aan het kruis schonk Hij genade, 
Droeg mijn schuld en ik was vrij. 
 
'K Wil het wonder gaan verhalen, 
Hoe Hij op Zich nam mijn straf. 
Hoe in liefde en genade 
Hij 't rantsoen gewillig gaf. 
 
-Refrein- 
 
'K Wil mijn dierb're Heiland prijzen, 
Spreken van zijn grote kracht. 
Hij kan overwinning geven 
Over zond' en satans macht. 
 
-Refrein- 
 
Ik wil zingen van mijn Heiland, 
Hoe Hij smarten leed en pijn, 
Om mij 't leven weer te geven, 
Eeuwig eens bij Hem te zijn. 
 
 



Lied:  Heer, ik wil U prijzen - Opw. 356 
 
Heer, ik wil U prijzen, 
'K hef mijn handen op tot U, Heer. 
U bent alles voor mij, 
En ik verhoog uw heil'ge naam, o Heer. 
 
Heer, ik wil U prijzen, 
'K hef mijn handen op tot U, Heer. 
U bent alles voor mij, 
En ik verhoog uw heil'ge naam. 
Ik verhoog uw heil'ge naam. 
Ik verhoog uw heil'ge naam, o Heer. 
 
 
Lied:  Er is een dag - Opw. 585   
 
Er is een dag, 
waar al wat leeft al lang op wacht, 
een dag van blijdschap, 
als heel de schepping wordt bevrijd. 
En op die dag, 
dan komt de Heer en haalt zijn bruid, 
die rein en stralend 
Opgaat in zijn heerlijkheid. 
 
Er klinkt geschal, 
wanneer de graven opengaan 
en doden opstaan, 
voor eeuwig levend door zijn kracht. 
Hun aardse tent 
wordt nu bekleed met heerlijkheid, 
de dood verzwolgen, 
overwonnen voor altijd. 
 
Spoedig zullen wij Hem zien 
en voor altijd op Hem lijken 
en Jezus kennen zoals Hij is, amen! 
Nooit meer tranen, nooit meer pijn, 
want wij zullen met Hem leven 
in zijn nabijheid, voor altijd. 
Amen, amen! 
 
Dus kijk omhoog 
en zie wat nog verborgen is, 
maar wat beloofd is, 
dat blijft in alle eeuwigheid. 
En als je lijdt, 
weet dat het maar voor even is. 
Als Jezus terugkomt, 
deel je in zijn heerlijkheid 
 



Spoedig zullen wij Hem zien 
en voor altijd op Hem lijken 
en Jezus kennen zoals Hij is, amen! 
Nooit meer tranen, nooit meer pijn, 
want wij zullen met Hem leven 
in zijn nabijheid, voor altijd. 
Amen, amen! 
 
 
Lied:  Wat de toekomst brengen moge  
 

Wat de toekomst brengen moge, 
mij geleidt des Heren hand, 
moedig sla ik dus de ogen, 
naar het onbekende land. 
Leer mij volgen zonder vragen, 
Vader wat Gij doet is goed. 
Leer mij slechts het heden dragen, 
met een rustig, kalme moed. 
 
Heer ik wil Uw liefde loven, 
al begrijpt mijn ziel U niet. 
Zalig Hij die durft geloven, 
ook wanneer het oog niet ziet. 
Schijnen mij Uw wegen duister, 
zie ik vraag U niet: waarom? 
Eenmaal zie ik al Uw luister, 
als ik in Uw hemel kom. 
 
Waar de weg mij brengen moge, 
aan des Vaders trouwe hand, 
loop ik met gesloten ogen, 
naar het onbekende land. 


