
Liturgie zondag 31 maart 2024 - Pasen       
 
Thema : Op zoek naar hoop en houvast    
 
Voorganger : Ds. R.C. Vervoorn   
Gastheer : Reyald Bogerd 
Orgel : Hans Ridderhof   
Muziekteam  
________________________________________________________________ 
  

• Zingen voor de dienst  

• Opgestaan   

• Omdat Hij leeft – Opw. 47  

• Juicht want Jezus is Heer / Hij is verheerlijkt – Opw. 174/349  

• Weet je dat de lente komt – OTH 437 

• Mijn verlosser leeft – Opw. 554 

• Kaars aansteken  

• na aansteken kaars uitspreken ‘De Heer is echt opgestaan!’ 

• Lied: O Vlam van Pasen, steek ons aan – Gez. 637 LB 2013  

• Welkom en mededelingen  

• Stil gebed, votum en groet  

• Lied: Christus onze Heer verrees – Gez. 215 LvdK  

• Wetslezing / leefregels  

• Lied: Dit is de dag die God deed rijzen – Ps. 118:6, 7 DNP  

• Gebed   

• Lied: Heer Ik prijs Uw grote naam – Opw 430   

• Lied: Jezus Overwinnaar – Opw. 832  

• Kinderblok: Petrus ziet dat het graf leeg is  

• Kinderlied: Wij vieren feest – Opw. kids 232  

• Bijbellezing: Johannes 20:1-18   

• Preek: Op zoek naar hoop en houvast 

• Lied: Vaste hoop – Opw. 843  

• Dankgebed en voorbeden   

• Collecte  

• Lied: U zij de glorie – Opw. 213  

• Zegen 
__________________________________________________________________ 
 
 
Liederen uit het liedboek, De Nieuwe Psalmberijming, Op Toon Hoogte en/of Opwekking 
 

• Zingen voor de dienst 
  

• Opgestaan   
 

Toen Hij alles had volbracht 
stierf Gods Zoon; de dag werd nacht. 
De onschuldige droeg schuld. 
Onze hoop in dood gehuld. 
 
 



Maar de dood hield hem niet vast; 
Hij kwam levend uit het graf. 
Christus heeft het laatste woord; 
het wordt overal gehoord: 
 
Hij is opgestaan, Hij is opgestaan. 
De dood is dood, een nieuwe dag breekt aan. 
Hij is opgestaan, Hij is opgestaan. 
Hij leeft, mijn Jezus leeft. 
 
Halleluja, Hij verrees, 
die de macht van zonde breekt. 
Zeg het voort: de liefde wint!  
Heel de kerk van Christus zingt: 
 
Hij is opgestaan, Hij is opgestaan. 
De dood is dood, een nieuwe dag breekt aan. 
Hij is opgestaan, Hij is opgestaan. 
Hij leeft, mijn Jezus leeft. 
 
Door zijn leven, leven wij. 
Er is hoop, de weg is vrij. 
Niets staat tussen God en ons, 
omdat Jezus overwon! 
 

• Omdat Hij leeft – Opw. 47  
 
In het Nederlands: 
Omdat Hij leeft, 
ben ik niet bang voor morgen,  
Omdat Hij leeft, 
mijn angst is weg. 
Omdat ik weet, 
Hij heeft de toekomst. 
En het leven is 
het leven waard 
omdat Hij leeft. 
 
In het Engels: 
Because he lives,    
I can face tomorrow.     
Because he lives,    
all fear is gone.      
Because I know,     
He holds the future.     
My life is worth the living    
just because he lives.    
 
In het Farsi: 
tjon zende ast      
az farda natarsam     
tjon zende ast      



tarsie nadaram      
tjon danam ayande     
dar dasthaye oest     
wa ziestan      
arzesh darad      
tjon oe zende ast 
 

• Juicht want Jezus is Heer / Hij is verheerlijkt – Opw. 174/349  
 
Juicht, want Jezus is Heer. 
Kinderen Sions, verblijdt u ter ere van Hem, 
die ons liefheeft. 
Hij is verrezen en leeft; 
Jezus de Koning, 
die mensen het leven weer geeft. 
  
Hij is verheerlijkt, 
als Koning verheven, zo hoog, 
'k zal Hem prijzen. 
Hij is verheerlijkt, 
voor eeuwig verheerlijkt 
en ik verhoog zijn naam. 
Hij is mijn God, 
zijn waarheid houdt eeuwig stand. 
hemel en aard' 
verheugen zich in zijn naam. 
Hij is verheerlijkt, 
als Koning verheven, zo hoog. 
 
Juicht, want Jezus is Heer. 
Kinderen Sions, verblijdt u ter ere van Hem, 
die ons liefheeft. 
Hij is verrezen en leeft; 
Jezus de Koning, 
die mensen het leven weer geeft. 
 

• Weet je dat de lente komt – OT 437 
 
Weet je dat de lente komt, lente komt, lente komt. 
Weet je dat de lente komt, alles loopt weer uit. 
De eerste zonnestralen, ze tintelen op je huid. 
De eerste bloemen bloeien, de eerste vogel fluit. 
 
Weet je dat de lente komt, lente komt, lente komt. 
Weet je dat de lente komt, alles loopt weer uit. 
Weet je wel dat Jezus leeft, Jezus leeft, Jezus leeft. 
Weet je wel dat Jezus leeft, Hij is opgestaan. 
 
Ze hadden hem gekruisigd en in een graf gedaan. 
Maar na drie donkere dagen is Hij weer opgestaan. 
 
 



Weet je wel dat Jezus leeft, Jezus leeft, Jezus leeft. 
Weet je wel dat Jezus leeft, Hij is opgestaan. 
-2x- 

• Mijn verlosser leeft – Opw. 554 
 
Ik weet: Hij heeft mij gered, 
mij in de vrijheid gezet; 
ik geloof, ik geloof. 
Hij droeg mijn pijn en mijn schuld, 
heeft mij met liefde vervuld; 
ik geloof, ik geloof. 
 
-Refrein- 
'k Hef een banier op, 
mijn Heer stond op uit het graf. 
Mijn verlosser leeft, mijn verlosser leeft, 
mijn verlosser leeft, mijn verlosser leeft. 
 
Ik weet: Hij heeft mij gered, 
mij in de vrijheid gezet; 
ik geloof, ik geloof. 
Hij droeg mijn pijn en mijn schuld, 
Heeft mij met liefde vervuld; 
ik geloof, ik geloof. 
 
-Refrein- 
 
U draagt mijn lasten en richt mij op, 
om dansend op de berg te zien 
Hoe U weer komen zal. 
 
-Refrein- 
Mijn verlosser leeft, mijn verlosser leeft, 
mijn verlosser leeft, mijn verlosser leeft. 
Mijn verlosser leeft, mijn verlosser leeft, 
mijn verlosser leeft, mijn verlosser leeft. 
 

• Kaars aansteken  

• na aansteken kaars uitspreken ‘De Heer is echt opgestaan!’ 
 

• Lied: O Vlam van Pasen, steek ons aan – Gez. 637 LB 2013  
 
O vlam van Pasen, steek ons aan, 
de Heer is waarlijk opgestaan! 
De Zoon, voor wie het duister zwicht,  
de Zoon is als de zon, zo licht! 
 
De Vader laat niet in het graf 
zijn kind dat zoveel vreugde gaf,  
Hij tilt het uit de kille grond – 
het loopt als vuur de wereld rond. 
 



De oude nacht voorgoed gedood,  
de toekomst kleurt de morgen rood;  
ziehier hoe God vergevend is 
en hoe zijn liefde levend is. 
 

Ziehier het licht van lange duur,  
ziehier de Zoon, de zon, het vuur;  
o vlam van Pasen, steek ons aan –  
de Heer is waarlijk opgestaan! 
 
 

• Welkom en mededelingen  

• Stil gebed, votum en groet  
 

• Lied: Christus onze Heer verrees – Gez. 215 LvdK  
 

Christus, onze Heer, verrees, 
halleluja! 
Heil’ge dag na angst en vrees, 
halleluja! 
Die verhoogd werd aan het kruis, 
halleluja, 
bracht ons in Gods vrijheid thuis, 
halleluja!  
 

Prijst nu Christus in ons lied, 
halleluja, 
die in heerlijkheid gebiedt, 
halleluja, 
die aanvaardde kruis en graf, 
halleluja, 
dat Hij zondaars 't leven gaf, 
halleluja!  
 

Maar zijn lijden en zijn strijd, 
halleluja, 
heeft verzoening ons bereid, 
halleluja! 
Nu is Hij der heem’len Heer, 
halleluja! 
Eng’len juub’len Hem ter eer, 
halleluja! 
 

• Wetslezing / leefregels  
 

• Lied: Dit is de dag die God deed rijzen – Ps. 118:6, 7 DNP  
 

6. De steen waar bouwers niets in zagen, 
die werd de cruciale steen, 
door God als hoeksteen aangedragen. 
Zijn werk verwondert iedereen! 
Dit is de dag van Hem gekregen, 
een dag van blijdschap en gezang. 
 



Wij bidden, HEER, geef ons uw zegen; 
geef voorspoed, HEER, ons leven lang. 
 
7. Wij zegenen de grote koning 
die komt in naam van God, de HEER. 
Vier nu het feest mee in zijn woning; 
leg offergaven voor Hem neer. 
Mijn God, ik zal U dank bewijzen, 
met groene twijgen in de hand. 
Laat iedereen zijn goedheid prijzen; 
zijn liefde houdt voor eeuwig stand. 
 

• Gebed   
 

• Lied: Heer Ik prijs Uw grote naam – Opw 430   
 
Heer, ik prijs uw grote naam. 
Heel mijn hart wil ik U geven. 
Want U bent de weg gegaan 
die mij redding bracht en leven. 
 
U daalde neer van uw troon 
om mens te zijn. 
Van de stal naar het kruis 
droeg U mijn pijn. 
Van het kruis naar het graf. 
Uit het graf weer opgestaan. 
Heer, ik prijs uw grote naam. 
 
 

• Lied: Jezus Overwinnaar – Opw. 832  
 
Waar U verschijnt, wordt alles nieuw. 
Want U bevrijdt en geeft leven. 
Elke storm verstilt door de klank van Uw stem. 
Alles buigt voor Koning Jezus. 
 
U bent de held die voor ons strijdt. 
U baant de weg van overwinning. 
Elke vijand vlucht, ieder bolwerk valt neer. 
Naam boven alle namen, Hoogste Heer. 
 
-Refrein- 
Voor eeuwig is Uw heerschappij. 
Uw troon staat onwankelbaar. 
Ongeëvenaarde kracht ligt in Uw grote Naam. 
Jezus, Overwinnaar! 
 
De duisternis licht op door U. 
De duivel is door U verslagen. 
Dood waar is je macht, waar is je prikkel gebleven? 
Jezus leeft en ik zal leven! 



De schepping knielt in diepst ontzag. 
De hemel juicht voor onze Koning. 
En de machten van de hel weten Wie er regeert: 
Naam boven alle namen, Hoogste Heer. 
 

-Refrein- 
 
Naam boven alle namen. 
Naam boven alle namen. 
 

-Refrein- 
 

• Kinderblok: Petrus ziet dat het graf leeg is  
 

• Kinderlied: Wij vieren feest – Opw. kids 232  
 

Wij vieren feest 
omdat Jezus weer leeft. 
Wij vieren feest om wat Hij heeft gedaan. 
Wij vieren feest, omdat Jezus weer leeft. 
Jezus is opgestaan! 
 

Hij heeft de dood overwonnen, 
ons van de zonde bevrijd. 
Hij stierf maar dit is het wonder: 
Hij leeft in eeuwigheid 
 

Dus zing ik: Halleluja, prijs de Heer 
prijs zijn grote naam. 
En zing ik: Halleluja, prijs de grote Koning. 
Jezus is opgestaan! 
 

• Bijbellezing: Johannes 20:1-18   

• Preek: Op zoek naar hoop en houvast 
 

• Lied: Vaste hoop – Opw. 843  
 

Diep was de kloof die mij van U scheidde. 
Hoog was de bergtop - boven mijn kracht. 
Ik keek vertwijfeld op naar de hemel 
en sprak uw naam uit in de nacht. 
Toen brak uw liefde dwars door het donker. 
Dreef elke schaduw uit mijn hart. 
Het eind is zeker: U heeft gewonnen. 
Jezus, U mijn vaste hoop. 
 
Wie kon op zoveel genade hopen? 
Wie peilt uw liefde, betoond aan mij? 
U daalde af, Heer, vanuit de hemel. 
U droeg mijn schuld, U droeg mijn pijn. 
U werd gekruisigd, ik ben vergeven. 
De Koning zelf noemt mij zijn kind. 
Ik ben van U, Heer, nu en voor eeuwig. 
Jezus, U mijn vaste hoop. 



-Refrein- 
Halleluja! Prijs de Heer die mij bevrijdt.  
Halleluja! Van de dood verlost Hij mij.  
U breekt ketens, één voor één.   
U brengt redding, U alleen.    
Jezus, U mijn vaste hoop.  
-2x-   
 
Vroeg in de morgen werd het bezegeld. 
Uw dode lichaam werd opgewekt.   
Het graf is open, de Leeuw verrezen.   
Nu is de dood ook mijn eind niet meer. 
-2x-  
 
Jezus, U bent de hoogste Heer! 
 
-Refrein- 
-2x- 
 
Jezus, U mijn vaste hoop 
Levende Heer, mijn vaste hoop 
 
 

• Dankgebed en voorbeden   

• Collecte  
 

• Lied: U zij de glorie – Opw. 213  
 
U zij de glorie, opgestane Heer! 
U zij de victorie, nu en immermeer. 
Uit een blinkend stromen, daald’ een engel af, 
heeft de steen genomen van ’t verwonnen graf. 
U zij de glorie, opgestane Heer! 
U zij de victorie, nu en immermeer. 
 
Ziet Hem verschijnen, Jezus onze Heer! 
Hij brengt al de zijnen in zijn armen weer. 
Weest dan volk des Heren, blijd’ en welgezind, 
en zegt telkenkere: Christus overwint! 
U zij de glorie, opgestane Heer, 
U zij de victorie, nu en immermeer. 
 
Zou ik nog vrezen, nu Hij eeuwig leeft, 
die mij heeft genezen, die mij vrede geeft? 
In zijn godd’lijk wezen is mijn glorie groot, 
niets heb ik te vrezen in leven en dood. 
U zij de glorie, opgestane Heer, 
U zij de victorie, nu en immermeer. 
 

• Zegen 
 
 


