
Liturgie zondag 7 april 2024                                       

 

Thema  : "Pasen, 't is nog steeds haast niet te geloven...!” 

 

Voorganger : ds. R. Venderbos 

Gastheer : Leen Jager 

Orgel  : Jan Roth 

Muziekteam  

________________________________________________________________ 

 

• Welkom en Mededelingen  

• Lied: Votum en groet – Sela  

• Stil gebed/Votum en vredegroet   

• Lied: Lof, aanbidding – Opw. 671  

• Gebed  

• Leefregels/wetslezing  

• Lied: Psalm 16 – Psalmen voor Nu  

• Kinderblok: Samuel wordt geroepen 1 Sam. 3:1-18  

• Lied: De tempel ligt al stil (Samuel) – OTH 459 

• Kinderen gaan naar de kindernevendienst                                                      

• Bijbellezing: Mattheus 28:1-10  

• Preek:  "Pasen, 't is nog steeds haast niet te geloven...!”  

• Lied: Nu blijf ik bij U voor altijd -  Ps. 73:9 LvdK  

• Lied: Wie heb ik in het hier en nu – Ps. 73:7 DNP  

• Dankgebed en voorbeden  

• Kinderen komen terug  

• Collecte   

• Lied: Het leven in mij  - Reyer  

• Zegen  

• Lied: Vervuld van Uw zegen – Gez. 425 NLB   

• Na de dienst speelt het MT: Hart vol lof – Opw. 879  

__________________________________________________________________ 

 

Liederen uit het (Nieuw)liedboek, De Nieuwe Psalmberijming, Sela, Op Toon Hoogte en/of Opwekking 
 

• Welkom en Mededelingen  
 

• Lied: Votum en groet – Sela  

 

Onze hulp en onze verwachting 
is van God, onze Heer. 
Hij die alles maakte, 
laat niet los wat Hij begon. 
 

Groet: 
Genade en vrede 
van God, de Vader; 
door Jezus, zijn Zoon, Immanuël. 
Hij woont met zijn Geest in ons. 



 
Hallelujah, hallelujah, amen! 
-4x- 
 

• Stil gebed/Votum en vredegroet   

 

• Lied: Lof, aanbidding – Opw. 671  

 

U schiep zon en maan en sterrenpracht, 

Vader, U bent het geheim van het leven; 

alles toont uw macht. 

 

U bent alles wat mijn hart verlangt, 

U bezielt mij, Heer, 

U houdt heel mijn leven 

veilig in uw sterke hand. 

 

-Refrein- 

Lof, aanbidding, alle dank in mij  

stroomt over uit mijn hart;  

U maakt mij blij.    

Van uw liefde zal ik blijven zingen,  

ik prijs uw naam. 

-2x-   

 

U geeft regen, zon en overvloed, 

Vader, U bent het geheim van het leven, 

dat U bloeien doet. 

 

U doorgrondt mij en U houdt van mij, 

wat een wonder, Heer, U bent 

heilig, hoogverheven 

maar ook heel dichtbij. 

 

-Refrein- 

 

Heilig is de Heer almachtig.   

Waardig, waardig is zijn naam.  

Heilig is de Heer almachtig.   

Waardig, waardig is zijn naam. 

-2x- 

 

-Refrein-  

 

 

• Gebed  

• Leefregels/wetslezing  

 



• Lied: Psalm 16 – Psalmen voor Nu  

 

 
 

• Kinderblok: Samuel wordt geroepen 1 Sam. 3:1-18  

 

• Lied: De tempel ligt al stil (Samuel) – OTH 459 

 

De tempel ligt al stil, een stem klinkt door de nacht.                                                                 

Roept Eli onverwachts, net nu je slapen wilt. 

Nee, Eli is het niet, tot tweemaal, driemaal toe.                                                                                  

Ach Eli is te moe om wonderen te zien.   

-Refrein- 

Samuël, Samuël, Samuël! 

Maar weet je, Samuel, die stem is van de Heer.                                                                                 

Hij roept vast nog een keer, wacht maar, je hoort Hem wel.                                                        

Zeg dan: Hier is Uw knecht, ik heb Uw stem gehoord.                                                                       

Ik luister woord voor woord, naar alles wat U zegt.     

-Refrein- 

 

• Kinderen gaan naar de kindernevendienst                                                      

• Bijbellezing: Mattheus 28:1-10  

• Preek:  "Pasen, 't is nog steeds haast niet te geloven...!”  

 

 

 

 

Mijn God, ik kom naar U. Dan ben ik veilig; 

ik heb het U gezegd, en blijf het zeggen: 

ik heb U nodig, Heer. De rest is overbodig. 

De mensen hebben andere idolen 

en wringen zich voor hen in honderd bochten, 

maar dat zal ik nooit doen. En zelfs hun naam niet noemen. 

Mijn God, U vult mijn bord. U vult mijn beker: 

u hebt iets moois bedacht en straks is het van mij. 

U houdt mijn hele leven in uw handen 

en ik kom goed terecht, want dat hebt u gezegd. 

De hele nacht lig ik aan God te denken; 

ik voel dat Hij er is, zijn wijsheid geeft me rust. 

Dan word ik blij, en zeker van mijn redding: 

ik leef, ik leef naast God. Ik val niet uit zijn hand. 

Want U zult mij niet zomaar laten sterven; 

ik hoef niet naar het graf. Want U laat mij niet los. 

U wilt mij leren waar ik het moet zoeken: 

heel dicht bij U, mijn God, zal ik gelukkig zijn. 



• Lied: Nu blijf ik bij U voor altijd -  Ps. 73:9 LvdK  

 

Nu blijf ik bij U voor altijd, 

God die mij troost, die bij mij zijt, 

mijn twijfel stilt en mijn verlangen, 

die mij in liefde houdt omvangen. 

Gij neemt mij bij de rechterhand, 

Gij zijt getrouw, Uw raad houdt stand. 

Uw wijsheid is het, die mij leidt 

en eenmaal kroont met heerlijkheid. 

 

• Lied: Wie heb ik in het hier en nu – Ps. 73:7 DNP  

 

Wie heb ik in het hier en nu 

en in de hemel buiten U? 

Geen ander kan mij vreugde geven; 

U bent de liefde van mijn leven. 

Al zou mijn lichaam ook vergaan, 

U bent de rots van mijn bestaan. 

U biedt mij troost en veiligheid; 

U bent mijn God, nu en altijd. 

 

• Dankgebed en voorbeden  

• Kinderen komen terug  

• Collecte   

 

• Lied: Het leven in mij  - Reyer  

 

 

Mijn hart gelooft 
Mijn mond belijdt 
Dat Jezus leeft 
En leeft in mij 
Ik houd mij vast aan Hem 
Met alles wat ik ben 
Mijn hoop is in zijn naam alleen 
 
-Refrein- 
Immanuel 
God dichtbij 
Hij is het leven 
Het vuur in mij 
Immanuel, 
God dichtbij 
Hij is het leven in mij 
 
Mijn hart gelooft 
Mijn mond belijdt 
Waar ik ook ben 
Daar is Hij bij 



God toont zijn koninkrijk 
Ik draag zijn heerlijkheid 
Door zijn aanwezigheid in mij 
 
-Refrein- 
 
God is achter en voor mij   
Omgeeft mij altijd   
Hij is boven en onder   
Zelfs binnenin mij  
-2x- 
 
Immanuel 
God dichtbij 
Hij is het leven 
 
-Refrein- 
 

• Zegen  

 

• Lied: Vervuld van Uw zegen – Gez. 425 NLB   

 

Vervuld van uw zegen 
gaan wij onze wegen 
van hier, uit dit huis 
waar uw stem wordt gehoord, 
in Christus verbonden, 
tezamen gezonden 
op weg in een wereld 
die wacht op uw woord. 
 
Om daar in genade 
uw woorden als zaden 
te zaaien tot diep 
in het donkerste dal, 
door liefde gedreven 
om wie met ons leven 
uw zegen te brengen 
die vrucht dragen zal. 
 

• Na de dienst speelt het MT: Hart vol lof – Opw. 879  

 

U verwelkomt ons  

in uw heiligdom. 

Uw liefde trekt ons dichterbij. 

U bent onze God,  

wij zijn uw eigendom, 

Volledig aan U toegewijd. 

 

 

 



Met een hart vol lof gaan wij door de poort. 

We komen voor uw troon met luid gejuich. 

Doe uw wil in ons, allerhoogste God. 

Vol verwachting zien wij naar U uit. 

 

Uw trouw houdt ons bijeen door generaties heen. 

Wij zijn het levende bewijs; 

De hoop voor iedereen ligt in uw naam alleen. 

U was er en zult er altijd zijn. 

 

Met een hart vol lof gaan wij door de poort. 

We komen voor uw troon met luid gejuich. 

Doe uw wil in ons, allerhoogste God. 

Vol verwachting zien wij naar U uit. 

 

We staan niet langer aan de zijlijn. 

We rennen naar U toe, we rennen naar U toe. 

Uw hart verlangt om dicht bij ons te zijn. 

U komt ons tegemoet, U komt ons tegemoet. 

 

We staan niet langer aan de zijlijn. 

We rennen naar U toe, we rennen naar U toe. 

Uw hart verlangt om dicht bij ons te zijn.                                                                                        

U komt ons tegemoet, U komt ons tegemoet.  

 

Met een hart vol lof gaan wij door de poort. 

We komen voor uw troon met luid gejuich. 

Doe uw wil in ons, allerhoogste God. 

Vol verwachting zien wij naar U uit. 

 

 

 


