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• Welkom en mededelingen  

• Lied: Lof aan de HEER voor al zijn zegeningen – DNP Psalm 103: 1, 2 en 4  

• Stil gebed, votum en groet  

• Gebed  

• Lied: Zo kwetsbaar als een grasspriet is ons leven – DNP Psalm 103: 5 en 6 

• Collecte  

• Kinderblok: Alles wordt nieuw!  

• Kinderlied: Wij zullen opstaan – Elly en Rikkert  

• Kinderen gaan naar de kindernevendienst 

• Bijbellezing: Exodus 19:16–25, Matteüs 3:13–17, Johannes 1:14–18  

• Overdenking: n.a.v. Exodus 19:20a en Openbaring 21:4  

• Lied:  Mijn Herder – Sela  

• De kinderen komen terug uit de kindernevendienst.  

• Dankgebed en voorbede 

• Lied: Ik geloof in God de Vader – LB 2013, gezang 340b  

• Gedenken van hen die overleden zijn  
Vandaag gedenken wij met name wie wij in het voorbije jaar 
aan de dood moesten laten; de namen van de mensen  
die ons lief waren en met wie wij het leven deelden.   
Hun namen roepen herinneringen in ons op.  
Herinneringen aan goede en kwade momenten.  
Nog altijd is er het verdriet om het gemis omdat hun leven ten einde ging.  
Maar ook dankbaarheid omdat wij hen gekend hebben.  
Dankbaar om wat zij ons gaven, om wie zij voor ons wilden zijn.  
Met wie wij onze tijd, onze liefde en onze dromen deelden.  
Wij herinneren ons vandaag ook de namen van hen die vergeten lijken,  
die nauwelijks meer worden genoemd.  

• Nodigend aan ieder om een kaarsje aan te steken  
voor hen die wij persoonlijk missen.  
Gedurende kaarsen aansteken wordt dit lied afgespeeld:  

• Lied: Mensen die we missen – Sela  

• Lied: Op die dag – Opw. 818  

• Zegen 

• Na de dienst speelt het MT lied – De rivier 
_____________________________________________________________________ 
 
Liederen uit het liedboek, De Nieuwe Psalmberijming, Sela en/of Opwekking 
 
 

• Welkom en mededelingen  



• Lied: Lof aan de HEER voor al zijn zegeningen – DNP Psalm 103: 1, 2 en 4  
 

1. Lof aan de HEER voor al zijn zegeningen. 
Prijs Hem, mijn ziel, blijf dankbaar voor Hem zingen. 
Onthoud hoe goed Hij voor je is geweest. 
Hij doet niets liever dan je schuld vergeven. 
Wanneer de dood dreigt, redt de HEER je leven. 
Hij is het die van ziekte je geneest. 
 
2. De HEER omringt je altijd met het goede. 
Hij zal je met geluk en schoonheid voeden. 
Je jeugd vernieuwt zich als een adelaar. 
Wie onderdrukt wordt, laat Hij recht ervaren. 
Hij wilde zich aan Mozes openbaren. 
Wat Hij zijn volk beloofde, maakt Hij waar. 
 
4. De HEER is goed voor wie in Hem geloven; 
zijn trouw gaat zelfs de blauwe lucht te boven. 
Hij werpt de zonden ver bij zich vandaan. 
Hij troost ons met zijn vaderlijke zorgen. 
Wij, zwakke mensen, zijn bij Hem geborgen; 
Hij weet dat wij uit aarde zijn ontstaan. 
 

• Stil gebed, votum en groet  

• Gebed  
 

• Lied: Zo kwetsbaar als een grasspriet is ons leven – DNP Psalm 103: 5 en 6 
 

5. Zo kwetsbaar als een grasspriet is ons leven. 
De mens is als een bloem: hij bloeit maar even. 
Hij kan de hitte en de storm niet aan. 
Hoe levendig en sterk hij ook mag ogen, 
het duurt niet lang voordat hij zal verdrogen. 
Daarna weet niemand waar hij heeft gestaan. 
 
6. De HEER telt niet in jaren, maanden, uren: 
zijn liefde zal de eeuwigheid verduren. 
Aan elke generatie doet Hij recht. 
Hij toont zijn trouw aan wie bij Hem wil horen, 
aan ieder kind dat na ons wordt geboren, 
dat nazegt wat de HEER heeft voorgezegd. 
 

• Collecte  

• Kinderblok: Alles wordt nieuw!  
 

• Kinderlied: Wij zullen opstaan – Elly en Rikkert  
 

Wij zullen opstaan en met Hem meegaan 
Straks als Jezus terugkomt.  
Wij zullen opstaan en met Hem meegaan 
Als Jezus komt! 
 



Blijf niet treuren,  
Zit niet bij de pakken neer.  
Sikkeneuren 
Helpt je toch niet meer 
't Zal gebeuren: 
Dan komt de Heer, de Heer! 
 
Wij zullen opstaan... 
 

• Kinderen gaan naar de kindernevendienst 

• Bijbellezing: Exodus 19:16–25, Matteüs 3:13–17, Johannes 1:14–18  

• Overdenking: n.a.v. Exodus 19:20a en Openbaring 21:4  
 

• Lied:  Mijn Herder – Sela  
 

De Heer is mijn Herder, 
het ontbreekt mij aan niets. 
Hij omringt mij met zijn liefde. 
De Heer is mijn Herder, 
het ontbreekt mij aan niets. 
Hij laat mij rusten in zijn nabijheid. 
  
Hij roept mijn naam; ik hoor zijn stem; Hij de mijne. 
Als ik dwaal, zoekt Hij mij op; brengt mij veilig thuis. 
Mijn Herder verzorgt al mijn wonden; heeft mij teder verbonden. 
Er is geen betere plek dan bij Hem te zijn. 
 
De Heer is mijn Herder, 
het ontbreekt mij aan niets. 
Hij laat mij rusten in zijn nabijheid. 
  
Hij gaat mij voor; ik volg zijn spoor; Hij zal leiden. 
Als ik val, geeft Hij mij kracht om weer op te staan. 
Mijn Herder beschermt heel mijn leven door het zijne te geven. 
Er is geen betere plek dan bij Hem te zijn. 
  
Al gaat mijn weg door een donker dal; 
ik weet dat Hij mij brengen zal naar een plaats 
waar ik eeuwig thuis zal zijn. 
-Herhaling- 

 
De Heer is mijn Herder, 
het ontbreekt mij aan niets. 
Hij laat mij rusten in zijn nabijheid. 
 

• De kinderen komen terug uit de kindernevendienst.  

• Dankgebed en voorbede 
 
 
 
 



• Lied: Ik geloof in God de Vader – LB 2013, gezang 340b  
 
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, 
Schepper des hemels en der aarde. 
En in Jezus Christus, Zijne eniggeboren Zoon, onze Heere; 
die ontvangen is van de Heilige Geest, 
geboren uit de maagd Maria; 
Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, 
is gekruisigd, gestorven en begraven, 
nedergedaald ter helle; 
ten derde dage wederom opgestaan van de doden; 
opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, 
des almachtigen Vaders; 
vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. 
Ik geloof in de Heilige Geest. 
Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, 
de gemeenschap der heiligen; 
vergeving der zonden; 
wederopstanding des vlezes; 
en een eeuwig leven. 
Amen, amen, amen 
 

• Gedenken van hen die overleden zijn  
Vandaag gedenken wij met name wie wij in het voorbije jaar 
aan de dood moesten laten; de namen van de mensen  
die ons lief waren en met wie wij het leven deelden.   
Hun namen roepen herinneringen in ons op.  
Herinneringen aan goede en kwade momenten.  
Nog altijd is er het verdriet om het gemis omdat hun leven ten einde ging.  
Maar ook dankbaarheid omdat wij hen gekend hebben.  
Dankbaar om wat zij ons gaven, om wie zij voor ons wilden zijn.  
Met wie wij onze tijd, onze liefde en onze dromen deelden.  
Wij herinneren ons vandaag ook de namen van hen die vergeten lijken,  
die nauwelijks meer worden genoemd.  

• Nodigend aan ieder om een kaarsje aan te steken  
voor hen die wij persoonlijk missen.  
Gedurende kaarsen aansteken wordt dit lied afgespeeld:  
 

• Lied: Mensen die we missen – Sela  
 
God, U kent de namen van de mensen die we missen; 
geliefden, die nog steeds met ons verweven zijn. 
Wij voelen hier de leegte; zij rusten in uw vrede. 
God, U bent de Vader van de mensen uit de tijd. 
 
God, U kent de namen van de mensen die we missen; 
geliefden, die zo hoorden bij ons leven, elke dag. 
Wij zien de lege stoelen; zij zitten aan uw tafel. 
God, U bent de Vader van de mensen in ons hart. 
 
 
 



-Refrein- 
Troost ons Heer, wees ons nabij. 
Laat ons in uw armen vrede vinden. 
Draag ons Heer en koester ons 
als we denken aan de mensen die we missen. 
 
God, U kent de namen van de mensen die we missen. 
We delen de verhalen van wie ons dierbaar zijn.            
We danken voor hun leven; we komen hen weer tegen. 
God, U bent de Vader van het leven, voor altijd. 
 
-Refrein- 
 
Wie huilt er onze tranen? 
Christus, Hij alleen! 
Wie draagt ons door de dagen? 
Christus, Hij alleen! 
Wie heeft ons leed gedragen? 
Wie heeft de dood verslagen? 
Wie brengt ons weer samen? 
Christus, Hij alleen! 
 
-Refrein- 
 
 

• Lied: Op die dag – Opw. 818 
 
Eenmaal maakt U alles weer nieuw, Jezus. 
Eenmaal heelt U iedere wond, 
heel de oude wereld verdwijnt; 
de pijn voorbij. 
Eenmaal maakt U alles volmaakt, Jezus. 
Eenmaal zal het duidelijk zijn, 
alle zorg en wanhoop verdwijnt; 
de angst voorbij. 
 
-Refrein- 
 
Op die dag, in de hemel, 
wat een dag, wat een vreugde zal dat zijn, 
dan zijn wij bij Jezus 
en klinkt het overwinningslied. 
Eenmaal, oog in oog met de Heer Jezus, 
kan genade heerlijker zijn? 
En U maakt ons anders en nieuw, 
op die dag. 
Eenmaal zijn we werkelijk vrij, Jezus. 
Eenmaal is het vechten voorbij, 
dan zien we uw macht en uw pracht, 
op die dag. 
 
 



 
-Refrein- 
 
Eenmaal, oog in oog met de Heer Jezus, 
kan genade heerlijker zijn? 
En U maakt ons anders en nieuw. 
Ja, U maakt ons anders en nieuw. 
U maakt ons anders en nieuw 
op die dag. 
 
-Refrein- 
 

• Zegen 
 

• Na de dienst speelt het MT lied – De rivier 
 
Al mijn zonden, al mijn zorgen, 
neem ik mee naar de rivier. 
Heer, vergeef mij en genees mij. 
Vader, kom, ontmoet mij hier. 
 
Want dit water brengt nieuw leven 
en verfrist mij elke dag. 
‘t Is een stroom van uw genade, 
waar ‘k U steeds ontmoeten mag. 
 
-Refrein- 
Here Jezus, neem mijn leven, 
ik leg alles voor U neer. 
Leid mij steeds weer naar het water; 
‘k wil U daar ontmoeten, Heer. 
 
Kom ontvang een heel nieuw leven, 
kom en stap in de rivier. 
Jezus roept je, Hij verwacht je 
en Hij zegt: ‘ontmoet mij hier’. 
Leid mij steeds weer naar het water; 
‘k Wil U daar ontmoeten, Heer. 
 
-Refrein- 


