
Liturgie zondag 7 december 2025                      = Hoogstraatkerk =          
 
Thema : Mission is samen het geloof delen 
   ver weg en dichtbij met woorden en daden 
 
Voorganger : Ds. S. Heij 
Gastvrouw : Eline Mesker 
Muziekteam  
__________________________________________________________ 
 

• Welkom en mededelingen 

• Adventskaarsen aansteken 

• Lied: Licht in de nacht – Opw. 527 

• Stil gebed, votum en groet  

• Lied: Wat hou ik van Uw huis – Opw. 715 

• Leefregels 

• Lied: Abba Vader – Opw. 136 

• Gebed  voorganger 

• Kinderblok: De engel Gabriël kondigt de geboorte van Jezus aan  

• Kinderlied: Wees niet bang 

• Kinderen gaan naar de kindernevendienst 

• Bijbellezing: Psalm 98: 1-9  

• Lied: Zing een nieuw lied voor God de Here – Liedboek 971: 1, 3 

• Bijbellezing: Handelingen 14: 21-28  

• Filmpje: https://verrenaasten.nl/fontein 

• Preek  

• Lied: Laat heel de wereld het zien – Opw. 276 

• Peter Boogaard (Verre Naasten) over missionwerk in Zuid-Afrika  

• Dankgebed en voorbeden  

• De kinderen komen terug van de kindernevendienst 

• Collecte  

• Lied: Maak ons tot een stralend licht – Opw 346 

• Zegen 

• Na de dienst koffie / thee met wat lekkers 
__________________________________________________________________ 
 
Liederen uit het liedboek en/of Opwekking 
 

• Welkom en mededelingen 

• Adventskaarsen aansteken 
 

• Lied: Licht in de nacht – Opw. 527 
 
Licht in de nacht: een ster schijnt door de wolken, 
dit is de nacht dat zijn leven begon. 
’n Sluier van angst en pijn lag op de volken, 
totdat Hij kwam en het kwaad overwon. 
Nieuwe hoop is Hij ons komen brengen; 
stralend breekt die held’re morgen aan. 
 
 

https://verrenaasten.nl/fontein


Prijs nu zijn naam, 
samen met de engelen. 
O, nacht vol licht, o, nacht dat Jezus kwam. 
O, nacht vol licht, o, nacht dat Jezus kwam. 
 
Wat Hij ons leert, is geven om een ander; 
liefde alleen is de weg die Hij wees. 
En als Hij spreekt, verbreekt Hij alle banden, 
vrij van het juk van verdrukking en vrees. 
Uit ons hart en dwars door alle tranen 
ontspringt een lied dat jubelt door de tijd. 
 
Prijs nu zijn naam, 
de naam van alle namen, 
en geef Hem glorie in alle eeuwigheid, 
o, geef Hem glorie in alle eeuwigheid. 

 

• Stil gebed, votum en groet  
 

• Lied: Wat hou ik van Uw huis – Opw. 715 
 

Wat hou ik van Uw huis 
Heer van de hemelse legers. 
Ik kan zo sterk verlangen naar 
de binnenpleinen van de Heer. 
Diep in mijn lijf is zo’n heimwee, 
zo’n blijvende schreeuw om de Levende God. 
 
Een vogel is er thuis, 
Heer van de hemelse legers. 
Een zwaluw voedt haar jongen op 
bij U onder de pannen, God. 
Wonen bij U is een zegen, 
zo’n blijvende kans om te zingen voor U. 
 
Gelukkig wie naar U 
vol van verlangen op weg zijn, 
zelfs in het dorre bomendal 
zien zij een bron en regenval, 
gaan zij van zegen tot zegen, 
naar God die verschijnt in Zijn heilige stad. 
 
Ach hoor en kijk naar mij, 
Heer van de hemelse legers. 
Ja liever één dag dicht bij U 
dan duizend dagen zonder U. 
Liever bij U aan de drempel 
dan binnen te zijn in een duistere tent. 
 
 
 



 
De Heer beveiligt ons, 
eer en geluk zal Hij geven 
Hij heeft Zijn liefde nooit ontzegd 
aan mensen, eerlijk onderweg. 
Heer van de Hemelse legers, 
gelukkig zijn zij die vertrouwen op U. 
 
Wat hou ik van Uw huis! 
 

• Leefregels 
 

• Lied: Abba Vader – Opw. 136 
 
Abba, Vader, U alleen, U behoor ik toe. 
U alleen doorgrondt mijn hart, 
U behoort het toe. 
Laat mijn hart steeds vurig zijn,  
U laat nooit alleen. 
Abba, Vader, U alleen, U behoor ik toe. 
 
Abba, Vader, laat mij zijn slechts van U alleen. 
Dat mijn wil voor eeuwig zij 
d'uwe en anders geen. 
Laat mijn hart nooit koud zijn, Heer. 
Laat mij nimmer gaan. 
Abba, Vader, laat mij zijn slechts van U alleen. 
 
Abba, Father, let me be Yours and Yours alone. 
May my will forever be evermore Your own. 
Never let my heart grow cold. 
Never let me go. 
Abba, Father, let me be Yours and Yours alone. 

 

• Gebed  voorganger 

• Kinderblok: De engel Gabriël kondigt de geboorte van Jezus aan  
 

• Kinderlied: Wees niet bang 
 
Elke moment dag en nacht 
bent U heel dichtbij 
wees niet bang, Ik help je wel 
zegt U tegen mij -2x- 
 
Ik hoef niet bang te zijn 
want U bent erbij 
U bent net zoals een schild 
zo beschermt U mij -2x- 
 
 
 
 



God de Heer 
gaat mij voor 
Hij is groot en goed 
ik hoef niet meer bang te zijn 
 
Hij is groot en goed 
ik hoef niet meer bang te zijn 
Hij is groot en goed 

 

• Kinderen gaan naar de kindernevendienst 

• Bijbellezing: Psalm 98: 1-9  
 

• Lied: Zing een nieuw lied voor God de Here – Liedboek 971: 1, 3 
 
Zingt een nieuw lied voor God de Here 
en weest van harte zeer verblijd 
God wil alhier met ons verkeren, 
hier wordt een huis voor Hem bereid 
Hij heeft de hand, en het verstand 
gezegend voor het werk,  
de bouw van Christus' kerk. 
 
De Heil'ge Geest geeft taal en teken  
Christus deelt al zijn gaven uit. 
De Vader zelf wil tot ons spreken 
en elk verstaat wat het beduidt. 
Wees ons nabij, en maak ons vrij  
in dit uw heiligdom. 
Kom, Here Jezus, kom! 

 

• Bijbellezing: Handelingen 14: 21-28  

• Filmpje: https://verrenaasten.nl/fontein 

• Preek  
 

• Lied: Laat heel de wereld het zien – Opw. 276 
 

Laat heel de wereld het zien, 
maak de volk'ren weer blij 
door de klank van zijn stem. 
Heuvels en dalen breek uit! 
Kom en juich, zing het luid! 
Klap je handen voor Hem! 
 
-Refrein- 
Liefde en recht zal Hij brengen op aard', 
een eeuwige heerschappij. 
In onze hand ligt een tweesnijdend zwaard. 
't Woord van de waarheid maakt vrij. 
Het maakt vrij. 
 
 

https://verrenaasten.nl/fontein


 
Laat heel de wereld het zien, 
maak gevangenen vrij, 
breng de eenzamen thuis. 
Heel satans bolwerk stort neer, 
door 't gebed tot de Heer, 
door de kracht van het kruis. 
 
-Refrein- 
 
Laat heel de wereld nu staan 
vol ontzag voor zijn naam, 
zing het lied dat Hem eert. 
Wees niet meer stil, zeg het voort 
tot de wereld het hoort: 
Jezus regeert! 
 
Liefde en recht zal Hij brengen op aard', 
een eeuwige heerschappij. 
In onze hand ligt een tweesnijdend zwaard. 
't Woord van de waarheid maakt vrij. 
Het maakt vrij. 
 

• Peter Boogaard (Verre Naasten) over missionwerk in Zuid-Afrika  

• Dankgebed en voorbeden  

• De kinderen komen terug van de kindernevendienst 

• Collecte  
 

• Lied: Maak ons tot een stralend licht – Opw 346 
 

Maak ons tot een stralend licht 
voor de volken, 
een stralend licht 
voor de mensen om ons heen. 
Tot de wereld ziet 
wie haar het leven geeft. 
Laat het schijnen door ons heen. 
 
Maak ons tot een woord 
van hoop voor de volken, 
een levend woord 
voor de mensen om ons heen. 
Tot de wereld weet 
dat U verlossing geeft. 
Uw genade door ons heen. 
 
Maak ons tot een zegening 
voor de volken, een zegening 
voor de mensen om ons heen. 
Tot de wereld weet 
wie elke schuld vergeeft. 
Uw genezing door ons heen. 



 
Maak ons tot een vrolijk lied 
voor de volken, een lied van dank 
voor de mensen om ons heen. 
Tot de wereld zingt 
voor degeen die eeuwig leeft. 
Laat het klinken door ons heen. 
 
En bouw uw koninkrijk 
in de volken, uw wil geschied' 
in de mensen om ons heen. 
Tot de wereld weet 
dat Jezus Christus heerst. 
Bouw uw koninkrijk in ons. 
 
 

• Zegen 
 
 
 

 
 
 
 

 


